
DAG 33 – Van Dienskneg tot Vriend  

S – Skrif:  
Johannes 15:15 NLV  
“Ek noem julle nie meer slawe nie, want ‘n meester vertrou nie sy 
slawe met sy planne nie. Julle is my vriende, omdat Ek alles met 
julle gedeel het wat Ek van my Vader gehoor het.”  

O – Waarneming:  
Jesus herdefinieer ons verhouding met Hom, nie net volgelinge nie, 
maar vriende. Hierdie skuif verander hoe ons ander hanteer: met 
intimiteit, vertroue en ‘n gedeelde doel.  

A – Toepassing:  
Laat Jesus se vriendskap verander hoe jy vir ander daar is. Waar 
kan jy skuif van transaksioneel na werklik verhoudingsgedrewe?  

P – Gebed:  
Jesus, dankie dat U my vriend noem. Help my om dieselfde 
nabyheid en toewyding te wys aan ander.  


